
                                                               Uitnodiging  Lichtjesroute Zwolse oorlogsgraven 24-12-2022.  

 

Het wordt dit jaar alweer de 3e editie van de tocht ‘lichtjesroute Zwolse oorlogsgraven  Zwolle’’ 

Traditiegetrouw worden overal in Nederland tijdens Kerstavond kaarsjes gebrand bij de oorlogsgraven uit de 

tweede wereldoorlog. 

Tijdens deze lichtjesroute wandelt u over de begraafplaats Kranenburg en Bergklooster en komt u langs de 

graven van Verzetsstrijders uit Zwolle, piloten uit Canada en Engeland maar u loopt ook langs de 

burgerslachtoffers die zijn omgekomen door oorlogsgeweld in de 2e wereldoorlog. Bij de graven wordt het 

verhaal verteld over wat zij hebben meegemaakt in de oorlog en hoe zij helaas de oorlog niet hebben 

overleefd.  

Op deze manier hopen wij dat zij die gevallen zijn niet in de vergetelheid raken en willen we de verhalen 

doorgeven.  

Wij nodigen u daarom van harte uit om mee te lopen in deze tocht langs de graven en een kaarsje te branden 

voor hen die vielen. 

 

 

 

Programma lichtjesroute 2022 (Kerstavond) 

17:00 openingswoord bij de oude Aula op Kranenburg. 

17:10 Bas vd Berg namens veteranenvereniging Zwolle. 

17:15 Nabestaanden vertellen over hun dierbare die zijn gevallen tijdens de oorlog. 

17:25 start lichtjestocht onder muzikale begeleiding van een Zwolse Doedelzak speler. 

17:35 Kranslegging bij de verzetsgraven. 

17:45 einde tocht en de ruimte om de verhalen bij de graven te lezen. 

 

Doneren kaarsjes 

Zoals ook de afgelopen edities van deze lichtjesroute kunt u weer een donatie doen voor de lichtjes 

op oorlogsgraven.  

Een kaarsje is net als andere jaren €3,- per stuk. 

Met uw donatie kunnen wij deze tocht mogelijk maken. 

 

 

Bedankt namens de vrijwilligers en nabestaanden. 

-  

 


